Als ik werkelijk mag
Er mag zijn

Ten diepste
Ontmoet ik mezelf
In een Tijdloze
Onbegrensde
Ruimte

Albert

Gracias a la Vida

WALTER LOTENS

geboren te Antwerpen op 21 december 1942
overleden te Borgerhout op 29 juni 2025

Zijn soulmate Anne
Zijn dochter Elke & Tina

De kinderen Taroenodikromo
die hem Opa Belgié noemen

Carla & Jan
Paul, Lara & Bram, Thomas & Hedwig
Bart & Christel

Le col de La Muzélle= Alpesiiscres

We willen samen met jou afscheid nemen van Walter
op zaterdag 5 juli om 14u op een verborgen rustig plekje midden in het groen
langs de Zandweg 20 in Rijkevorsel. We verwelkomen je graag vanaf 13u30.

Walter is altijd fier en sterk geweest, we willen graag dat hij zo herinnerd wordt.
Daarom is er geen groetmoment vooraf voorzien. We zijn liever met jou na het
afscheidsmoment nog even samen om herinneringen op te halen, om dankbaar
te klinken op Walter en wat hij voor ons betekend heeft.

Graag even laten weten of je er bij kan zijn
via samenzijn@bitterzoetafscheid.be
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