
Zal je morgen mijn ruisende stem
herkennen in de wind;
Als de zee je zacht vertelt
hoe ik danig van je hield;

Kijk naar de horizon
en fluister zoet mijn naam.

Ik zal geduldig luisteren
om je stem te horen
waar ik ook 
ben heengegaan;
Echte liefde zal nooit vergaan.

Bart De Koninck
° Duffel 29 juli 1967    † Mechelen 11 september 2025

We nemen afscheid van Bart op vrijdag 19 september.
Zaaltje “De trouwe vrienden”, Mijlstraat 108 B, Duffel
We komen samen vanaf 15u30, het afscheidsmoment start om 16u30. 
De urne zal achteraf thuis een bijzondere plaats krijgen.

Je kan Bart nog een laatste groet brengen in aanwezigheid 
van de familie op woensdag 17 september tussen 17u en 19u 
Stedelijk funerarium, Ziekebeemdenstraat 4, 2800 Mechelen.

zijn lieve echtgenote 
	 Kathleen Spildooren
zijn ouders
	 Paul De Koninck & Suzanne De Ceuster
zijn zus en schoonbroer
	 Ilse De Koninck & Paul Goethals
zijn schoonouders
	 Georges Spildooren & Lutgarde Vinck
zijn schoonbroer, schoonzus en hun kinderen
	 Philippe Spildooren & Klaartje Meiresonne
	 Maïté & Dieter, Mathis, Gitte en Gust

zijn dierbare vrienden, nonkels, tantes, neven en nichten.

Dank aan alle warme handen die Bart verzorgd hebben. 

Afscheid nemen is niet loslaten.  
Het is een andere manier van vasthouden.

anticancerfund.org/nl/help-mee/samen-kunnen-we-zoveel-meer

Een bloemetje als troost hoeft niet. Wil je toch graag iets geven? 
We hebben de voorbije maanden veel hulp gekregen van het Antikankerfonds. 
Zij kunnen nog wat steun gebruiken en dat gunnen we hen. 


