Steven Burie

Geboren in Antwerpen op 6 januari 1967, groeide op
en leefde ten volle in ’t stad en overleed onverwacht
en veel te vroeg in zijn thuishaven op 9 april 2026

Steven zal worden gemist als zoon, partner, nonkel,
als schaker, yammer, als stadsmens, levensgenieter
en vriend voor velen.

Voel je welkom op zondag 19 april bij Veilinghuis Bernaerts,
Museumstraat 25 in Antwerpen. We komen samen vanaf 13u30,
de levensviering begint om 14u.

Aansluitend laten we de assen van Steven om 16u in de Schelde
aan de Gerlachekaai in Antwerpen. We gaan te voet van Bernaerts
naar de kaai, dus mogen we vragen je te kleden naar het weer.
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